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Open kerkdagen Lauren-uskerk Ulvenhout 
 
 
komt dat bezoeken, komt dat zien; komt dat bezoeken, komt 
dat zien; komt dat bezoeken, komt dat zien; komt dat 
bezoeken, komt dat zien, komt dat bezoeken, komt dat zien; 
komt dat bezoeken, komt dat zien; komt dat bezoeken, komt 
dat zien; komt dat bezoeken, komt dat zien, komt dat 
bezoeken, komt dat zien; komt dat bezoeken, komt dat zien; 
komt dat bezoeken, komt dat zien; komt dat bezoeken, komt 
dat zien, 
 

 
 
 
U kunt die sfeer ook zelf ondergaan en zelf gaan 
zien wat een geweldige hoeveelheid historie de 
kerk bewaart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
De open kerkdagen zijn:  
   6 woensdagen op rij van 13.30 uur tot 16.30 uur.  
   12 juli, 19 juli, 26 juli,  
   2 augustus, 9 augustus en 16 augustus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit ziet u bijna elke dag 

 
 
 
 
Op een rijtje: 

• 22 gebrandschilderde ramen. Over elk raam is een verhaal te vertellen. 
• een schi8erende kruisweg met 14 schilderijen 
• een bijzonder orgel: het “Van Petheghem orgel”. Geroemd door organisten 
• de Mariakapel met 4 bijzondere Antoniusramen 

Er liggen boekjes achter in de kerk die u vertellen wat de ramen te vertellen hebben.  
Een gids kan u ook het een en ander vertellen. 
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Een schi8erende kerk, met heel veel licht wat door de glas in lood ramen naar binnen komt. 
Het werkt heel rustgevend op mij. 
Ik kom graag in de kerk. Het straalt sfeer uit. Daarnaast het bijna elk hoekje wel wat te 
vertellen over het verleden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De verbranding van de Heilige Lauren4us                                     Lauren4us vangt jongetje op dat uit raam valt  
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Het fameuse Penthegem orgel 

 
 
 
 
 
 
 
Noteer alvast in uw agenda: 
 

Monumenten weekend 9-10 september 
 

Thema: “Als ramen konden spreken” 
 
 


