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Wat is er al gerestaureerd aan onze prachtige Laurentiuskerk? 
 
Inleiding 
De buitenkant is bijna klaar. Gelukkig maar. Met alle 
bezuinigingen van de laatste jaren zouden we 
waarschijnlijk nooit zover gekomen zijn. Toch is er 
telkens wel weer iets wat aandacht nodig heeft. 
Maar laten we eerst eens even kijken wat er allemaal 
gelukt is. 
 

Wat opgeknapt is 
Daar waar het nodig was, zijn de toren en het dak 
voorzien van nieuwe leitje en de goten vervangen. 

Gelukkig was er nog voldoende subsidie om 
alles te laten doen. Ook de grote toegangsdeur 
heeft een opknapbeurt gehad. Een 
gespecialiseerde schilder heeft met aardig wat 
kunst en vliegwerk de deur weer gaaf gekregen. 
https://youtu.be/05Lch9Qpeks = zo mooi is de 
Laurentiuskerk Ulvenhout 

 
De torenspits-dakkapelletjes 

Heel bijzonder was het repareren van 
de kapelletjes van het lange puntdak. 
Daaraan moest een hoogwerker te 
pas komen. Het ziet er weer 
schitterend uit. Kijk eens omhoog en u 
ziet het. Het is niet toevallig dat de 
grote voordeur en de deurtjes in de 4 
dakkapelletjes dezelfde kleur hebben 
gekregen. https://youtu.be/e1XPqC9AxIw 

filmpje reparatie kerktoren Laurentiuskerk 
Ulvenhout 
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Inspectie 

Het hele dak is geïnspecteerd en daar waar nodig voorzien van nieuwe leitjes. Wat een werk 
zeg. De spanten waren eigenlijk nog gaaf, gelukkig geen boktor, houtrot of houtworm. Eén 
balk tussen de spanten is vervangen. Hoe ze die daar hebben gekregen is mij een raadsel.  
 
 

Wie inspecteert? 
Elke 2 jaar wordt het hele gebouw geïnspecteerd 
door een gespecialiseerd team van 
monumentenzorg. Zij maken een uitgebreid, lijvig 
rapport waar alle onderdelen in beschreven staan 
en aangegeven wordt welk deel direct aandacht 
nodig heeft en wat op termijn aangepast moet 
worden. Dit geeft de parochie een indruk over de 
staat van onderhoud en de te verwachten kosten.  
 
 

De klokken 
 

 
 
De klokken (luidklokken), doen het nog goed. De ophanging is robuust. Je ziet her en der wat 
kleine verouderingsplekjes, maar dat mag geen naam hebben. De klokken staat overigens op 
een stevige betonnen bodem. Ze zullen nooit zomaar uit de toren vallen. U hoort een van de 
drie klokken elk uur het aantal uren slaan en elk half uur 1x. Op zaterdag en zondag zijn de 
andere twee uitbundig te horen. Dit is de oproep voor de mis. Ook op feestdagen worden ze 
“feestelijke” geluid. 
 
 



 
 

De kantelen boven de sacristie 
De kantelen boven de sacristie hadden ook 
aandacht nodig. Dat hebben een paar 
vrijwilligers voor hun rekening genomen. 
Gewoon doen, was het motto en zo 
geschiedde. https://youtu.be/3rpU_4bgKUM video 

reparatie kantelen Laurentiuskerk Ulvenhout 
 
 
 
 
 
Het valt me telkens weer op hoe bijzonder 
knap de architect en bouwvakkers zijn geweest 

om een kerk als de Laurentiuskerk te bouwen. De grote overspanningen de toch wel hoge 
toren, maar liefst 67 meter hoog. Het is allemaal in een tijd gebouwd dat er nog geen 
hoogwerkers waren en bijna alles met de hand gebouwd is.  
 
Aan ons om dit geweldige monument, in gebruik genomen in 1904, in ere te houden. En dat 
gaat ook niet zomaar. 
 

https://youtu.be/3rpU_4bgKUM

