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Hibiscus  

De tuinhibiscus (Hibiscus syriacus) is een struik die in de nazomer begint te bloeien en dat blijft doen tot 

oktober. Het is een struik die opvalt omdat het één van de weinige struiken is die zo laat in bloei staat. Daar 

komt bij dat de bloemen talrijk zijn, kleurig en groot. Je ziet, wit, paars en roze. De tuinhibiscus is een 

opvallende verschijning, een aandachttrekker. Dat is wellicht ook de reden dat je hem in toenemende mate 

ziet, is mijn indruk.  

De struik is al lang in cultuur en staat bekend onder 

verschillende namen: Chinese roos, tuinhibiscus. De 

officiële Nederlandse naam is altheastruik. Hij behoort 

tot de kaasjeskruidfamilie, waartoe ook heemst, het 

klein en groot kaasjeskruid behoort. De verwantschap 

is nog het duidelijkst te zien bij de vruchten, dat zijn 

van die keurige ronde doosjes met vijf slippen waarin 

de zaden netjes in een kring liggen. Die zaden hebben 

met enige fantasie de vorm van een Goudse kaas. Er 

zijn vele soorten hibiscus op de wereld; bijna 

uitsluitend in de tropen en streken met een mediterraan 

klimaat. Bij ons zie je alleen de altheastruik. De 

verschillende kleuren zijn alle kweekproducten en 

vormen rassen binnen dezelfde soort.  
Enkele jaren wist ik niet dat de altheastruik ook 

verwilderd voorkwam, totdat ik hem in Breda langs het 

spoor tegenkwam ter hoogte van de overgang Oosterhoutse weg. In de Verspreidingsatlas van FLORON zie 

je dat hij vooral aanwezig is in de Randstad en het Westen van Brabant. Het is een inburgerende plant. Van 

de insecten zijn het vooral hommels die erop vliegen.  

De naam wetenschappelijke geslachtsnaam ‘hibiscus’ is de oude Griekse naam voor heemst. Een soort uit 

dezelfde familie. De soortaanduiding ‘syriacus’ betekent ‘uit Syrië’. De term ‘althea’ betekent 

‘geneesmiddel’. Ook dit heeft weer te maken met de toepassing van heemst als geneesmiddel, maar niet 

zoveel met de struik waar het hier om gaat.  
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Vierkant van Maurits herboren 

Er moesten vroedheren aan te pas komen, maar 

het vierkant van Maurits gaat een nieuw leven 

tegemoet. Vooral dankzij de geestelijke vader 

Ben van der Veer die Staatsbosbeheer met zijn 

idee had weten te bevruchten. Wethouder Peter 

Bakker wist als duo landmeter met Wim van 

Oosterhout het hoekpunt ‘Lips en Dou’ in te 

meten. Exact op de plaats waar staatslandmeter 

Jacob Lips uit Bavel dat 400 jaar eerder ook 

gedaan had. Dat nu gemarkeerd is door een 

kunstwerk van grafisch ontwerper Evelien van 

der Peijl. Zoals bedoeld werd het de kern van het 

huidige Mastbos. Naar de toekomst is het de 

wens van de geestelijke vader om samen met 

Staatsbosbeheer een wandelroute langs alle vier 

de hoekpunten te ontwerpen, om zo het vierkant 

van Maurits te kunnen beleven. Dat idee krijgt nu 

prenatale zorg.  

Tuinhibiscus (syriacus). Foto Aad van Diemen 

Windpark Galder, goed voor klimaat,  

vrees van vogelliefhebbers. 



Markandalletjes 

* Er ligt ijs op de Mark! Eenden zakken door het vliesje. Het is maar zestig jaar geleden dat in de meest 

barre winter Reinier Paping de Elfstedentocht won. Dat geeft hoop!  

* Windpark Galder in bedrijf. Goed voor klimaat, gevreesd door vogelliefhebbers.   

* Info avond waterschap over 

voorontwerp Markdal zuid. 

Verandering bij Galder: kortere 

meanders naar oostoever, moerasje 

op NM gebied op westoever. Bij 

Heerstaaijen wordt meanderrestant 

in bosje op west oever niet 

meestromend. Wel rechtgetrokken 

waterloop op oost oever, strak 

tegen huidige kanaalbak. Afname 

meander lengte. 

* Make Ulvenhout Wild Again 

maakt met twee nieuwe projecten 

aan de Laathof en de Mgr. Van 

Hooijdonkstraat Ulvenhout dankzij 

vrijwilligers nog mooier met 

prachtige bloemenzeeën. Komend 

voorjaar!   

* Wandeling als ‘kolonisten’ of 

‘landlopers’?. Dat kan allemaal 

zondag 18 december. 14u  vanuit de 

Klapekster. (met gezellige ‘toog’ !) 

Kolonie 41. Wortel (B). Natuurpunt Markvallei.  

* Een klassieker: Nieuwjaarsquiz Mark en Leij in Bellevue-Chaam. Vrijdag 6 januari 2023. Teams van ca 5 

kunnen zich aanmelden. Individueel aanschuiven geeft ook sfeer! Website Mark en Leij.    

* Merkske. Negentien krijsende Watersnippen (Tom Voet). Bleeke Heide e.o.: vijfhonderd drieënnegentig 

winterse Toendrarietganzen telde Jarno van Bussel. Kleinste roofvogel: Smelleken (Mark van Mierlo). Zes 

Patrijzen (Stijn Leestmans). Met Sinterklaas dertienhonder dertig Kolganzen. Achthonderddertig 

Wintertalingen. Markdal: Grote Gele Kwikstaart (Jarno van Bussel). Twee Watersnippen opvliegend uit 

griendje. Het is hier winterwonderland voor Noordse vogels. 

Joop van Riet – natuurgids IVN 

Kerk met lauwerkrans van ijsbloemen …. het wintert ! 


