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Lentekriebels 

Lentekriebels kunnen op scholen tot heftige discussies leiden, maar bij de meeste mensen brengen ze 

vreugde teweeg. Woensdag 25 februari beleefden we dit jaar onze eerste lentedag met temperaturen boven 

de 15 graden. Als door een wonder vlogen er ineens talloze helgele vlinders rond. De citroenvlinder is een 

van de weinige die als volwassene de winter 

doorkomt. Hij heeft zich schuilgehouden in de 

hulst of in braamstruiken en maakt zijn eerste 

ronde nu het zonnetje schijnt. De atalanta is nog 

op de terugreis uit het zuiden en veel andere 

vlinders zullen binnenkort tevoorschijn komen uit 

de pop.  

Hier en daar ontstaan al gele tapijten van het 

speenkruid dat gaat bloeien. Straks zal ook de 

bosanemoon zich in al zijn glorie laten zien en 

kleuren de bosgronden hier en daar wit. Evenals 

de bosbes profiteert hij van het feit dat de bomen 

nog geen blad hebben en hij zich kan koesteren in 

de zon. De knoppen van de bomen zijn al wel aan 

het zwellen. Wanneer ze zich ontvouwen, komen 

uit één enkele knop talloze tere blaadjes tevoorschijn.  

In deze periode van het jaar trekken vogels hun mooiste veren aan. Vooral de mannetjes doen heel erg hun 

best. De wangen en dijen van de aalscholver krijgen witte veren, in de nek verschijnen zilverwitte manen en 

de keel wordt geel. De kokmeeuw verruilt zijn koptelefoontje voor een chocoladebruine kap. Futen 

verrassen een mogelijke partner met een vers visje en 

voeren in hun balts een dans op die doet denken aan een 

balletvoorstelling. De winterkoning heeft nog nooit van 

een bouwstop gehoord. Hij werkt vol ijver aan diverse 

nestjes waaruit het vrouwtje er straks een kiezen mag. 

Eksters vliegen rond met takken en merels verzamelen 

takjes voor de bouw van hun nest. Een kauwtje is uit op 

wat meer comfort en bezorgt een schaap wat kale plekken. 

De wolproducent kijkt dat alles gelaten aan. De meerkoet 

heeft zich aangepast aan  veranderende tijden en brengt 

steeds vaker zijn jongen tussen plastic groot. Waar de 

meeste vogels met bouwmaterialen slepen, moet de specht 

juist wat kwijt. Hij hakt een gat in een stam, kruipt daar 

vervolgens in en komt dan regelmatig met zijn kop naar 

buiten om stukjes hout weg te spuwen. Volgend jaar kan 

hetzelfde nest misschien weer gebruikt worden door de 

boomklever, die het dan wel weer een beetje moet 

dichtmetselen, omdat deze vogel een stuk kleiner is.  

Ieder jaar opnieuw beleven we in de lente een explosie van groei en bloei. Waarom zouden we nog vliegen, 

wanneer er in onze eigen omgeving van zoveel moois te genieten valt? Al wandelend neem je het beste waar 

en kun je zien wat er vliegt. Gelukkig organiseert IVN Mark en Donge iedere week een activiteit waarbij je 

de natuur kunt beleven. Iedereen mag mee en er zijn geen kosten aan verbonden. Meer informatie is te 

vinden op de website: IVN Mark en Donge/activiteiten. 

Lieneke Steijn – natuurgids IVN Mark&Donge 

  

"Neem maar wat mee, ik heb genoeg!.  
Foto LIeneke Steijn. 

Jeugd heeft de toekomst bij Breda Stad in Park Joost 
Barendrecht (vz). 



Markandalletjes 

* Volop bloeiende bomen, meidoorn, sleedoorn, appel- en kersenbloesem. Water leeft, kikkerdril al 

verdampt, dikkopjes groeien. Zwartkop zingt zijn mooiste lied. 

* Markhoeve? Nieuw bericht provincie. Nog geen besluit in maart… Meer kapitaalverlies, toch blijven 

duimen, is een lang gebed, nog niet ten einde ….  

* Groenfestival Wolfslaar afgelopen zondag. Gelijk met Marathon Rotterdam ook nieuw record. Mudje vol 

met record aantal bezoekers. Veel jonkies! Feestje voor Breda Stad in een Park, Eerste in Nederland en de 

EU! Gefeliciteerd! 

* Vervolg: Oeverzwaluwen hebben tweede geschikte nestwand gevonden, meer richting Bieberg. Goed te 

zien met de verrekijker vanaf het laarzenpad. Laarzenpad vertelt ook eigen verhaal. Als de reactie van de 

Vereniging Markdal op het door SBB plots opheffen van de wandelroute vanaf de Bieberglaan naar het 

Sulkerpad. Nu deels een struinroute, waarvan de aansluiting op de Bieberglaan is afgehakt. 

* Voorjaar in Moerdijk. Natuurwandeling de Appelzak. Zaterdag 18 april. 13u30-15u. Met Jeanne en Ton. 

Groene Buffer aan Hollands Diep voor dorp Moerdijk. Prachtig bos, fraaie fauna, sfeervol strandje. Laat 

oprukkende industrie het niet opslokken! Aanmelden via website IVN Dintel en Marklanden.  

* Zondagmorgen wandeling Wilhelminapark. 19 april. O.l.v. vogelgids Willem Veenhuizen. 7-10u. Start bij 

de ‘tank’ Wilhelminapark-Breda. Graag met aanmelden. Website WestBrabantse Vogelwerkgroep.   

* Snuitige Speurtocht. Wortel (B). Kolonie 41. 

Zondag 19 april. Tussen 13en16u.  

“Hey stoere Snuiter! Ben jij ook benieuwd naar welke 

rare snuiters er wonen in Wortel-Kolonie? Doe dan je 

speelkleren en stevige schoenen al maar aan, want 

vandaag ga je op speurtocht met heel je gezin! Tot 

Snuits! Enne … pssst, vergeet niet je ouders eraan te 

herinneren dat ze moeten inschrijven hé!. Vertrekken 

vanuit Bezoekerscentrum Vallei van het Merkske-De 

Klapekster. Natuurpunt Markvallei.  

* Poëziewandeling Goudbergven. Zondag 19 april 

13.30-15.30. Voorjaarsrillingen en -trillingen. 

Herman Gorter: “De lente komt van ver, ik hoor hem 

komen - en de boomen hooren, de hooge trilboomen, 

- en de hooge luchten, de hemelluchten, - de tintellichtluchten, de blauwenwitluchten – trilluchten”.  

Poëtische beleving op hoefijzervormige stuifzandrug, paraboolduin, ringvormig ven, hoogveeneiland en 

trilveen. SBB voorkwam afgraven, met het ven volstorten, tot “netjes geëgaliseerde landbouwgrond”. 

Kuifeend, dodaars en meer watervogels genieten nu. Aanmelden via website IVN Mark&Donge.  

* Zwarte Stern project Krimpenerwaard. Lezing. Maandagavond 20 april. 20-22u. Max Ossevoort. 

Bescherming broedgebied. Kunstmatige vlotjes ipv Krabbescheer. Vallen en opstaan door Amerikaanse 

Rivierkreeft. Excursie volgt. De Kievitslaar", Rijsbergseweg 354, Breda. Graag aanmelden. WestBrabantse 

Vogelwerkgroep.  

* Agenda lijkt wel drukker dan ooit. Is ook zoveel te beleven met ontploffende natuur! Zelfs de Chinezen 

komen, met Mandarijneenden! 

Joop van Riet – natuurgids IVN Mark&Donge  

 

 

Chinese belangstelling met Mandarijneenden in Markdal. 
Foto Lieneke Steijn 


